
Bezoek Joods kindermonument Loods 24 

 

Afgelopen maandag (22 april) hebben de leerlingen van 34tla, 34tlb en 45H een 

betekenisvolle excursie ondernomen naar Joods kindermonument Loods 24. Het was voor 

ons als schoolgemeenschap een belangrijk moment om stil te staan bij de sombere 

geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de impact ervan op onze samenleving.  

De leerlingen toonden groot respect en betrokkenheid door het leggen van een 

herdenkingskrans en het houden van een minuut stilte. Dit gaf ons de gelegenheid om de 

slachtoffers te herdenken én de cruciale lessen van vrede en menselijkheid te overdenken 

die we moeten blijven koesteren en doorgeven. 

Het bezoek was niet alleen een educatieve ervaring, maar bood ook een kans voor onze 

leerlingen om te reflecteren op de waarden van vrijheid en rechtvaardigheid. Het herinnerde 

ons er aan dat herdenken niet alleen over het verleden gaat, maar ook een brug slaat naar 

de toekomst. 

 

 


